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omer 2015é 
 

Zomer (althans, volgens de kalender) maar op dit moment klettert de 
regen naar beneden en voelt het koud wanneer je je hoofd om de hoek 
van de deur steekt. 

 
άDƻŜŘ ǿŜŜǊ ǾƻƻǊ ŘŜ ǘǳƛƴΣέ ȊŜƎƎŜƴ ǿƛƧ ǎǘŜŜŘǎ ŀƭǎ ƘŜǘ 
wat frisser is en het regent. 
Kunnen de net geplante planten weer even 
bijkomen en zich vastzetten in de grond. 
Elk nadeel heeft zijn voordeel want als je met een 
tuin bezig bent en het is heel warm dan is dat ook 
niet handig. 
5Ŝ ǘǳƛƴ ŀŀƴƭŜƎƎŜƴΧ ƛƴǿŜƴŘƛƎ ƳƻŜǘ ƛƪ ǿŜƭ ƭŀŎƘŜƴ 
om de manier waarop we bezig zijn. 
Het lijkt wel ǇŀǘŎƘǿƻǊƪΣ ŜƭƪŜ ƪŜŜǊ ŜŜƴ ΨƭŀǇƧŜΩ Řŀǘ 
omgetoverd wordt in een stuk grond met planten 

en bloemen. 
Omdat ik met een 
boek voor kinderen bezig ben hebben wij nu verschillende 
technieken ten aanzien van moestuin tuinieren. 
Vierkante bakken, terracotta bloempotten, een houten 
piramide en nog veel meer. Alles moet op de foto en daar 
vanuit kan ik aan de slag. 
In het verleden hadden we dit alles heel anders aangepakt, 
maar ik moet zeggen: dit bevalt ons veel beter en we hebben 
snel resultaten. 
Al diverse malen groŜƴǘŜƴ Ǿŀƴ ŜƛƎŜƴ ΨōƻŘŜƳΩΣ ƭŜŜǎ ǳƛǘ ŜƛƎŜƴ 
potten of bakken gegeten. 
Afgelopen avond andijviestamppot en een andere keer is het 
gemengde sla van snijbiet, spinazie en sla aangevuld met 
eetbare wilde groenten en kruiden, wel of niet opgevrolijkt door 
één of meer eetbare bloemen. 
In vroegere tijden zouden we ook eerst de grond twee steken 
ŘƛŜǇ ƻƳǎǇƛǘǘŜƴΣ Ȋƻŀƭǎ ƻƴȊŜ ƻǇŀΩǎ Řŀǘ ŘŜŘŜƴΦ ¢ŜƎŜƴǿƻƻǊŘƛƎ 
denkt men daar anders over. Dit zou de structuur van de grond 
teveel aantasten en het bodemleven daarin. Er zijn zelfs 
tuinders die het omspitten aan de wormen overlaten. 
Maar goed, er kon niemand zo goed spitten als mijn opa. J 
Althans als ik indertijd mijn oma mocht geloven want niemand 
kon tippen aan zijn werkwijze nadat hij was overleden. 
Toevallig kon de opa van Frank ook goed spitten en achteraf 
gezien zwierven we in vroegere tijden wellicht al om elkaar 
heen, want zowel zijn opa en als die van mij had een tuin in de 
polder bij Aagtdorp, indertijd gemeente Schoorl. 
O, wat ging ik graag met opa mee naar de tuin als ik bij hen was, 

Z 
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ik liep van het ene naar het andere plekje achter hem aan te 
sjouwen in de tuin bij huis en had ik daar ook een piepklein 
tuintje. 
Mijn boerenkool smaakte veel lekkerder dan die mijn moeder in 
de winter kocht en de radijsjes keek ik de grond uit. 
Deze herinneringen staan mij nog bij, vele jaren later. 
Kinderen zijn trots op dat wat zij oogsten. Dit doet mij ook 
denken aan de madeliefjes die ik in het gras bij hen plukte en 
met veel plezier op een vaasje zette. Daar genoot ik van, nog 

steeds eigenlijk moet ik bekennen. 
Laatst ook een bosje madeliefjes geplukt en in een vaasje van 
oma gezet. Jeugdsentiment noemt men dat geloof ik. 
aŀŀǊ ǘƻŎƘΧ ƻƳ ŘƛŜ ǊŜŘŜƴ ǿŜǊƪ ƛƪ ƴǳ ƎǊŀŀƎ ŀŀƴ ŜŜƴ ōƻŜƪ ǾƻƻǊ 
kinderen want kinderen zijn onze toekomst en zo leren zij dat 
worteltjes niet in glazen potjes groeien. 
 
Afgelopen week op drie avonden mijn lezing gegeven, op drie 
verschillende locaties. Eerst Emmen, daarna Amsterdam en als 

laatste Harderwijk. 
Overal was het gezellig, een leuke opkomst en enthousiaste 
reacties achteraf en in mijn mail. 
Men mocht mij mailen om bepaalde recepten te ontvangen en 
daar is veelvuldig gebruik van gemaakt. 
Zaterdag 27 juni zal ik mijn bijdrage leveren op de locatie van 
Siegerswoude in Friesland bij Ida de Vries en Romke Wijma in 
Theeschenkerij Bellefleur. 
We gaan wandelen in de tuin en wellicht een stukje buiten de 
poort langs eetbare wilde groenten en kruiden maar ook 
bekende tuinplanten die eetbaar zijn komen aanbod, net wat 
we tegenkomen. 
Daarna gaan we kokkerellen in de heksenketel van Ida en 
Romke. 
Dit belooft een heerlijke zaterdag te worden en ik ken deze 
locatie, daar aanwezig zijn is al een feestje. Zal zeker mijn 
fototoestel meenemen want er valt vast weer genoeg te scoren 
wat dat betreft. 
Na deze zaterdag is het voor mij even zomerstop ten aanzien 
van lezingen en andere activiteiten. 

Wel zal ik enkele datums plannen eerdaags om hier in Gaasterland te wandelen langs wilde 
groenten en kruiden. 
Komende maanden laat ik dus wel wat van mij horen maar qua lezingen is het even over. 
In september beginnen de lezingen weer, zoals op alle locaties het geval is. 
Hier en daar gebeurt nog wel wat en deze informatie blijven we delen de komende weken. 
 
In september presenteren we onze halfjaarlijkse actie. 
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Wie iemand meeneemt die nog niet eerder ergens een GVA locatie heeft bezocht mag deze 
persoon als gast meenemen. 
Dus ken je iemand die wellicht interesse heeft maar er nog niet toe is gekomen een locatie 
te bezoeken dan mag jij hem of haar als gast introduceren, alleen in de maanden september 
en december presenteren we deze actie. 
Jij als vaste bezoeker betaald wel de entree maar het kan laagdrempelig zijn als iemand een 
keer als introducee mee mag komen. 
Wel vragen we dan om zijn of haar emailadres voor het lokale en/of landelijke bestand. 
 
Allemaal een mooie zomer gewenst, we blijven de nieuwsbrief presenteren in de 
zomermaanden en veel leesplezier gewenst met alle bijdragen in deze versie. 
 
Hartelijke groet, 
Anneke 
 
Gaasterland 19 juni 2015 
 

 

asteel van Schoten, 6 juni 2015é 
 

Op zaterdag 6 juni stond de middag met diverse sprekers in het kasteel van 
Schoten weer op de agenda. 
 
Een traditie die al een aantal jaren bestaat; vier keer per jaar een zaterdagmiddag in de 

Ridderzaal van het mooie kasteel in een eveneens mooie 
omgeving. 
De sfeŜǊ ƛǎ ŀƭǘƛƧŘ ƘŜŜǊƭƛƧƪΣ ȊŜƭŦǎ ƻƴƎŜŘǿƻƴƎŜƴΣ ŜŜƴ Ψƻƴǎ ƪŜƴǘ ƻƴǎ 
ƎŜǾƻŜƭΩ ǿŀŀǊ ŘƛǾŜǊǎŜ ŀŀƴǿŜȊƛƎŜƴ ŜƭƪŀŀǊ Ƨǳƛǎǘ ŘŀŀǊ ǿŜŜǊ 
ontmoeten. 
Het weer zat mee, prachtig, niet te warm maar wel zomers. 
Het kasteel en de omgeving zijn in elk jaargetij prachtig; in de 
mist is het ook een sprookje, maar toch is het in de zomer wel 
extra gezellig met bloembakken onder de ramen en allerlei 
planten passend bij het jaargetij in de omgeving. 
De bomen dragen volop hun bladeren en je waant je hier 
stiekem toch even terug in de tijd. 
WƛƧ ǊŜƛǎŘŜƴ ƘŜǘ ƭŀƴŘ ŘƻƻǊ ƴŀŀǊ ōŜƴŜŘŜƴ Ŝƴ ŀŎƘΧ {ŎƘƻǘŜƴ ƭƛƎǘ 
maar een half uurtje onder Breda zeg ik altijd en dat is nog 
steeds zo, ook nu we in Friesland wonen. 
Fred van Uitgeverij Succesboeken was verhinderd deze dag bij 
te wonen maar Frank ging met mij mee. 
De auto hadden we volgeladen met attributen om thee te zetten: thermoskannen, fluitketel, 
Ŝƴ ŘŜ ǊŜǎǘ ǿŀǘ ƴƻŘƛƎ ƛǎ ǿŀƴǘ ǿŜ ƳƻŜǘŜƴ ǿŜƭ ƻǾŜǊŀƭ ȊŜƭŦ ǾƻƻǊ ȊƻǊƎŜƴ ŀƭǎ ǿŜ Řŀǘ ǎƻƻǊǘ ŜȄǘǊŀΩǎ 
willen presenteren. 

K 



Pagina 5 van 37 
 

Verse munt en citroenmelisse stonden in een emmer water samen met een boeket van 
fluitenkruid en varenblad voor op de piano. 
Kratjes met zelf gezaaide plantjes, boeken, kortom voor je het weet heb je een auto vol en 
lijk je weer te verhuizen. 
Zelfgemaakte bonbons en ijsthee gingen mee in de koelbox, er kon niets meer bij. 
Een dagje Schoten houdt altijd wat in, in positieve zin ;-) 
De reis verliep voorspoedig. De Ridderzaal in orde maken ook, ondanks wat obstakels. 

Omdat men bezig is het verwarmingssysteem te 
renoveren kwam er door de opknapwerkzaamheden geen 
water uit de kraan in de keuken bij de zaal en de beamer 
kon niet in één keer worden aangesloten. Toch mochten 
we niet mopperen. 
De sprekers waren op tijd aanwezig, de bezoekers bijna 
voltallig dus we konden een kwartier later dan gepland 
starten. 
Nadat ik even een kort openingspraatje had gehouden 
kondigde ik met veel plezier Guy Cotemans aan met zijn 
ƻƴŘŜǊǿŜǊǇ ΨtŜǊƳŀŎǳƭǘǳǳǊΩΦ 
Permacultuur is een natuurlijke manier van tuinieren en 
dus je gewassen verbouwen. Guy ging na zijn boeiende 
PowerPoint presentatie met allen naar buiten. In de 
praktijk spreekt het nog leuker natuurlijk, midden tussen 
de bomen, planten, wilde groenten en kruiden en de 
aarde waar alles in groeit. 
Onze gezondheid begint bij de bodem dus is bij 
Permacultuur dit onderwerp ook van groot belang. Balans 
moet er zijn, een goede natuurlijke voedingsbodem en 
alles tezamen schenkt ons gezonde planten. 
Na de bijdrage van Guy was het pauze en kon men thee, 
ijsthee en bonbons nuttigen, elkaar spreken, even naar 

buiten en genieten van het zonnetje, om drie kwartier 
later weer plaats te nemen en naar Nick van Ruiten te 

luisteren. 
Nick sprak over overgewicht en de 
kracht van jouw metabolisme.  
Overgewicht is een groot probleem 
wanneer we naar het algemene 
straatbeeld kijken en ook hier 
komen verschillende facetten aan 
bod. 
 
Na een korte pauze nam John van 
den Bosch het stokje over en vertelde met behulp van een 
overzichtelijke presentatie hoe deze wereld geregeerd wordt, door 
wie en waarom. 
Wie denkt dat hij of zij in een vrij land woont, weet na een presentatie 
van John wel heel zeker dat dit niet zo is. 
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Guy, Nick en John kunnen door de locatiehouders ook uitgenodigd worden, dus wellicht 
komen zij bij je in de buurt als je toch nieuwsgierig geworden bent. 
Na de prachtige, heldere bijdrage van John, net als van voorgaande sprekers, gingen we 
ƳŜǘŜŜƴ ǾŜǊŘŜǊ Ŝƴ ƭƛŜǘ ƛƪ Ǿƛŀ ŦƻǘƻΩǎ ȊƛŜƴ ǿŀǘ ƧŜ ƳŜǘ ƪƛƴŘŜǊŜƴ ƪǳƴ ŘƻŜƴ ŀƭǎ ǿŜ ƘŜǘ ƘŜōōŜƴ ƻǾŜǊ 
tuinieren en het gebruik van wilde groenten en kruiden. 
 
Frank heeft het boek Altered Genes, Twisted Truth (Veranderde 
Genen, Verdraaide Waarheid) en vertelt mij daar regelmatig iets over, 
wat mij op het idee had gebracht om in Schoten wat te vertellen over 
dit boek wat volgens Frank door iedereen gelezen moet worden. 
Maar ik lees het boek niet dus wie kun je dan beter vragen dan de 
persoon die dat wel doet? 
Zo gebeurde het dat Frank zijn bijdrage verweven zat in mijn 
presentatie, spraken we toch nog eens samen J. 
De middag liep op zijn eind, er was weer genoeg gedeeld en gezegd. 
Traditiegetrouw sloten we de dag af met een groepje in het 
restaurant naast het kasteel. 
Ellen Vader uit zuidelijk Frankrijk was uiteraard ook weer van de 
partij. Deze vier middagen zijn voor ons tevens de momenten in het 
jaar om elkaar te ontmoeten.  
Dank aan alle sprekers, helpers en enthousiaste bezoekers. 
Volgende keer zijn we er weer op 12 september, wederom met John 
van den Bosch. Na de informerende lezing van 6 juni komt John dan met oplossingen. 

Want moeten wij echt slaafs leven en dansen 
naar de pijpen van hen die de regels voor ons 
bedenken? 
Is het normaal dat anderen bepalen wat wel 
en niet goed voor ons is? 
Kortom, we zijn nog niet uitgesproken met 
elkaar en Nicole Hoeymans is trots op zichzelf 
na haar belevenissen in het verleden waar zij 
graag over komt vertellen. 
Zelf zal ik naar buiten gaan als het weer 
meewerkt en een wandelingetje verzorgen 
langs eetbare wilde groenten en kruiden. 
De zomer is net begonnen en als het 12 
september is dan gaan we alweer richting de 
herfst dus we wensen eerst iedereen een 

mooie zomer en geniet van al het moois om ons heen dat ons kan voeden, via de maaltijden, 
maar ook via de ogen. 
Het oog wil ook wat; genoeg om te bekijken en wellicht te ontdekken. 
 
Anneke Bleeker 
7 juni 2015 
 

 

 


